
Startzondag 2025 

 

“Geloofskracht” 

 

 
Voorganger ds. Stephan Kurtzahn 
Lector Bas Geelhoed 
Organist Freek Krabbendam 
Nevendienst Femke Zandink 
m.m.v. het koor de Zaaiers en soliste Karin de Rooij 
 

Bedanken en bevestigen ambtsdragers  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Welkom 

We gaan staan 

Zingen Lied 825, 1-3  

De wereld is van Hem vervuld, 
die ’t kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 
Maar Hij die in de aanvang schiep 
de hemel en de aarde, 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de ongeëvenaarde, 
woont niet in tempels; er is niets 
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets 
uit mensenhand aanvaarden? 
 
Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 

Inleiding dienst, votum van vertrouwen, vredegroet 

We gaan zitten 
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Sopraan: (J. S. Bach, Bist Du bei mir)  

Tekst: Als je bij mij bent, ga ik met vreugde naar de dood 
en naar mijn rust.  
Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn als jouw mooie / 
lieve handen mijn trouwe ogen zouden sluiten.  

 

Gebed om ontferming door Suze Leertouwer 

Zingen Lied 146 C, 1 en 6  

 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
Gebed om verlichting met Gods Geest door Gerda van der Schilt 

Aandacht voor de liturgische schikking  

Wat inspireert mij door Thom de Groot en Drew van der Baan 

Gesprek met de kinderen  
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Kinderlied voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, koor 

en gemeente samen: Handen heb je om te geven…’  

Handen heb je om te geven Refr: Open je oren om te horen 
Van je eigen overvloed  Open je hart voor iedereen 
En een hart om te vergeven Open je oren om te horen 
Wat een ander jou misdoet Open je hart voor iedereen 
 
Ogen heb je om te zoeken  Schouders heb je om te dragen 
Naar wat mensen nog ontbreekt Zorg en pijn van alleman 
En een hart om uit te zeggen En een hart om te aanvaarden 
Wat een ander moed in spreekt Wat een ander beter kan 

Refrein:    Refrein: 

Voeten heb je om te lopen  Oren heb je om te horen 
Naar een mens die eenzaam is Naar een mens die vrede is 
En een hart om waar te maken En een hart om te geloven 
Dat geen mens een eiland is In een geest die liefde is 
Refrein:    Refrein: 
 

Ambtsdragers 

Bedanken aftredende ambtsdragers: Jan Luijendijk, Henk den 

Breejen, Marjan Geelhoed, Arja van Wingerden, Wil Wendrich, 

Bram van Splunter, Joke Busse, Dikkie van Hengel, Gerrit Buizer, 

Ton den Hartog, Piet van Rikxoort, Jieles Tims, Elly Oorebeek. 

Koor zingt: De Geest van God waait als een wind (lied 691 

LvdK) 

Bevestigen als ambtsdrager Joost Trouw in het ambt van 

ouderling (kerkrentmeester) 

 

Voorstellen Carla Trouw als 1e scriba   
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Tijdens de inzegening van Joost neuriet het koor: The Lord bless 

you en daarna zingt Karin dit lied alleen:  

Tekst: De Eeuwige zegene en behoede u,  

de Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten  

en zij u genadig,  

De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u  

en geve u vrede.  

Amen 

Zingen Lied 415, 1-3  

Zegen hem, Algoede,  Stort, op onze bede, 
neem hem in uw hoede  in zijn hart uw vrede,  
en verhef uw aangezicht  en vervul hem met de kracht 
over hem en geef hem licht. van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Schriftlezing uit Handelingen 5, 12-16 

Wonderbaarlijke genezingen 

De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het 

volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang 

van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te 

voegen, sprak het volk vol lof over hen. Er kwamen steeds meer 

mensen bij die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen 

zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of 

matten buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de 

schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen 

zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden 
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de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door 

onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. 

Zingen Lied 834, 1-3 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Als een moeder mij omhelzend, 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Overdenking  

Koor zingt: Morning has broken  

Tekst: De ochtend is begonnen, net alsof het de eerste ochtend 

is 

De merel heeft gesproken, alsof hij de eerste vogel is 

Loof het zingen, loof de ochtend, Loof hen, die als nieuw uit de 

aarde ontspringen De nieuwe val van de regen is zoet, verlicht 

door de zon van boven als de eerste val van de dauw, op het 

eerste gras. Prijs de zoetheid van de vochtige tuin 

Totaal ontsprongen waar zijn voeten voorbijkomen 

Het zonlicht is van mij, de ochtend is van mij 

Geboren uit hetzelfde licht als wat in de Tuin van Eden speelde 
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Prijs met blijdschap, prijs elke ochtend. God heeft opnieuw een 

dag gemaakt 

Zingen Lied 685, 1-5 

Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 

Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij me met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders 
zodat ik de wereld zie. 

 

Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 

De kinderen komen terug in de kerkzaal  

Gebeden samen met Marjon en Lianne Koers, stilte, Onze Vader  

Mededelingen en Collecte-aankondiging  
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Gezongen Geloofsbelijdenis (indien mogelijk staand) op 

melodie Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom uit Rakelings Nabij 

van Alfred C. Bronswijk 

Ik geloof in mijn God als de kracht                                                                                           

die het licht ontsteekt, waar het duister is,                                                                                       

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,                                                                          

die een vuurvlam is in de nacht.  

Ik geloof in mijn God als de bron,                                                                                                   

van waaruit alles leeft wat geboren is,                                                                                  

die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,                                                                             

die het woord sprak, waarmee het begon. 

Ik geloof in mijn God als het doel                                                                                              

van de voeten die hier op de aarde staan,                                                                                

van de dromen die door alle landen gaan,                                                                                

van de zoektochten van het gevoel. 

Ik geloof in mijn God als de stem,                                                                                    

die de wereld naar toekomst en vrede leidt                                                                          

en het uitzicht biedt, al zo lang verbeid,                                                                               

van geloof, hoop en liefde door Hem.  

 

Wegzending ‘Laat God wonen’ (Alfred C. Bronswijk)  

door Marit Leertouwer 

Laat God wonen in je handen                                                                                                      
en in elke daad die je verricht.                                                                                            
Laat God wonen in je voeten                                                                                                
en in elke richting die je kiest.                                                                                            
Laat God wonen in je gehoor                                                                                          
en in elk moment van je luisteren.  
Laat God wonen in je verstand                                                                                             
en in elke gedachte die jou bezielt.                                                                                      
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Laat God wonen in je ogen                                                                                                      
en in elke blik die je anderen schenkt.                                                                               
Laat God wonen in je mond                                                                                                  
en in elk woord dat je spreekt. 
Laat God wonen in je adem                                                                                               
en in elk lied dat in je zingt.                                                                                                  
Laat God wonen in je tranen                                                                                                   
en in elke lacht die je dag verlicht.                                                                                                
Laat God wonen in je hart                                                                                                      
en in elke vezel van je gevoel.  
Laat God wonen in je komen                                                                                                              
en ook in je scheiden met je gaan.  

 

Zegen  

We bevestigen de zegen met het zingen van 

 

Collecte bij de uitgang van de kerkzaal 

U bent van harte welkom voor de koffie met iets lekkers en 

aansluitend een hapje en drankje. 

 

 

 


